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5. Leven en worden als Jezus – dagelijks leven in Zijn aan-
wezigheid 
[morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 13/2/2022] 
2 Korinthe 3:1-18 | 1 Johannes 4:7-17 
 
Wie van de 3 
De ouderen onder ons kunnen dit TV spel pro-
gramma vast nog wel: ‘Wie van de 3’. Jarenlang ge-
presenteerd door Dick Passchier. Een jongvolwas-
sene werd geïnterviewd en mensen mochten ook be-
paalde vragen stellen aan 3 ouderen, waarvan een 
dan de vader c.q. moeder was. Je had een paar ver-
sies, Zo vader zo zoon, zo moeder zo dochter enzo-
voort. Het doel was om te achterhalen wie de echte 
ouder was van de jongvolwassenen. Met wie vond je 
de meeste overeenkomsten qua persoonlijkheid, in-
teresses, uiterlijk etc. Jarenlang was het een populair 
programma op TV.  
  
Op wie lijk jij? 
Het is een mooie illustratie voor het thema van van-
daag. Op wie lijk jij het meest? Op je vader, je moe-
der, je opa, of op Jezus? Ja, leven en worden als Je-
zus, willen we dat stiekem niet allemaal? Wonderen 
kunnen doen, mensen kunnen genezen, mensen hel-
pen en bemoedigen, demonen uitdrijven, ongehin-
derd brood uitdelen. Dat zijn wellicht de dingen die 
bij je opkomen. 
Er is ook een andere kant die we in de bijbel ook le-
zen: geen plek hebben om te rusten, mensenmassa’s 
die alles van je willen, vrienden die je niet begrijpen 
als je tegen ze praat en die – als je ze het hards nodig 
hebt – je in de steek laten, onrechtvaardig veroor-
deeld worden. 
Toch, als je een multiple choice vraag zou stellen: wie 
wil je het liefst zijn: President Biden, Beyouncé, Lio-
nel Messi of Jezus van Nazareth, denk ik dat de 
meeste mensen zullen kiezen van Jezus van Naza-
reth. 
  
Zoals Jezus 
Waarom? Ik denk omdat we diep down weten dat 
hoe Hij leefde, hoe Hij met mensen omging, zijn ge-
duld, zijn bewogenheid met iedereen die op zijn 
pad kwam, zijn moed om hypocrisie aan de kaak te 
stellen. Zijn het niet allemaal 

karaktereigenschappen die we ook graag zouden 
willen bezitten? 
Laat ik een paar scherpe voorbeelden noemen: 
 Zijn acceptatie van de Samaritaanse vrouw (Joh 4) 

– niet veroordelend maar haar de juiste weg 
wijzend; 

 Zijn ontferming over de zieken – en ieder die tot 
Hem kwam genas Hij 

 Zijn liefde voor de kinderen – laat de kinderen tot 
mij komen 

 Zijn invoelingsvermogen toen Lazarus gestorven 
was – Jezus weende 

 Zijn moed om de kooplui het tempelplein af te 
gooien – dit is een huis van mijn Vader voor ge-
bed en aanbidding, geen marktplaats! 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De evan-
geliën staan er vol van.  
  
Liefde  
En wat is nu de kern van al die handelingen van Je-
zus? Wat is de rode draad die door allemaal gaat? 
Geen verassing wellicht, het is liefde. Liefde voor de 
mensen en liefde voor God. Dus als we meer willen 
worden als Jezus, dan zal als ons doen en laten ge-
motiveerd moeten zijn door liefde, door Gods liefde 
wel te verstaan. Johannes roept in zijn 1e brief her-
haaldelijk en nadrukkelijk op tot liefde: Geliefde 
broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft 
is uit God geboren en kent God (1 Joh.4,7); Geliefde 
broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben (1 Joh.4,11). Die 
liefde komt bij God vandaan, en wil in ons werkelijk-
heid worden: Wij hebben Gods liefde, die in ons is, 
leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. 
Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in 
hem (1 Joh.4,16). Die liefde werkt ook levens veran-
derend: Zo is de liefde bij ons werkelijkheid gewor-
den, en daardoor kunnen we op de dag van het oor-
deel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in 
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deze wereld zijn, zijn we als Jezus (1 Joh.4,17). Deze 
liefde werkt ook door naar anderen: We hebben dan 
ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, 
moet ook de ander liefhebben (1 Joh.4,21; vgl. 
Joh.13,34-35). Dus als we vol zijn van Gods liefde dan 
‘zijn we net zoals Jezus in deze wereld’. Hoe zou je 
Gods liefde kunnen omschrijven? En stemt dat met 
de definitie van liefde in onze tijd, zoals de huidige 
cultuur het verwoordt? 
  
Waarheid  
Gods liefde is het best te omschrijven als een diepe, 
zelfopofferende liefde, van iemand die het beste met 
je voorheeft. Iemand die uit liefde ook bereid is om 
je de waarheid te vertellen. Iedere leidinggevende of 
manager krijgt er wel mee te maken. Die medewer-
ker die op zich goed functioneert, maar hier en daar 
soms toch een behoorlijke steek laat vallen, wat na-
delige gevolgen heeft voor andere medewerkers of 
het bedrijf. Hoe ga je daarmee om? Hoe vertel je de 
waarheid met liefde? Dat is soms nog best lastig en 
soms kies je er wellicht voor om maar niets te zeg-
gen. 
  
Samaritaanse vrouw 
Jezus had de bijzondere vaardigheid om mensen met 
liefde te benaderen zonder dat hij pijnlijke zaken uit 
de weg ging. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw 
in Joh. 4 is daar een uitstekend voorbeeld van. Hij be-
nadert haar met open vizier, geen vooroordeel. Te-
gen de gewoonte in vraagt Hij, een jood, deze Sama-
ritaanse vrouw om water. Hij is uitnodigend: ‘als je 
weet wat God je wilt geven…’. Hij kent haar leven en 
doorgrondt haar situatie, het feit dat ze al verschil-
lende mannen in haar leven gehad heeft etc., maar 
spreekt geen oordeel uit. Hij houdt het bij de feiten. 
Nadat haar privé situatie is blootgelegd, stelt de 
vrouw een vraag over het dienen van God. Jezus gaat 
daarin mee, Hij luistert naar haar vragen en geeft 
haar het antwoord op haar vraag. Hij openbaart zich 
als de Messias aan haar en zij komt tot geloof. Het 
lijkt Jezus in deze situatie meer te gaan om de waar-
heid met een hoofdletter, de waarheid van een rela-
tie met de Redder van de wereld, dan de waarheid 
met een kleine letter, haar eigen leven, al laat Hij het 
niet onbenoemd.  Hoe vaak hebben wij niet een 

oordeel klaar over mensen en vormt dat oordeel dat 
we in onze gedachte gevormd hebben een obstakel 
om een relatie aan te gaan waar er kansen zijn om de 
diepere, de geloofswaarheid ter sprake te brengen…. 
Zoals Jezus. 
  
Vrijheid-blijheid 
Het begrip ‘liefde’ in onze cultuur heeft veel over-
eenkomsten met wat hierboven geschreven staat. 
Goed doen voor je naaste, andere mensen niet ver-
oordelen, andere mensen vrijlaten. Maar het heeft 
iets veel vrijblijvenders. Zijn we bereid onszelf dingen 
te ontzeggen uit liefde voor anderen? Durven we an-
deren aan te spreken op gedrag dat destructief is, of 
hebben we meer een houding ‘dat moet ieder toch 
zelf weten’. Bij ons is liefde nog wel eens ‘vrijheid, 
blijheid’, terwijl liefde in de bijbel heel diep kan gaan, 
en je ook wat kan kosten; een liefde die betrokken is 
op het wel en wee van de ander (denk aan de barm-
hartige Samaritaan).  
  
Jezus is het ultieme voorbeeld van Gods liefde in ac-
tie 
  
Denken dan doen 
Hoe kunnen wij nu meer gaan lijken op Jezus? Hoe 
kunnen we in ons denken en doen, meer Jezus weer-
spiegelen? Ik zeg bewust ‘denken en doen’. De mo-
derne psychologie heeft ontdekt dat gedrag vooraf 
wordt gegaan door een bepaald gevoel, wat weer 
beïnvloed wordt door onze gedachten. Het begint bij 
gedachten. Hoe denk je over iets of iemand? Dat be-
invloedt vervolgens je gevoel en dat bepaalt je ge-
drag. Marketing snapt dit heel goed. Het begint bij 
hoe mooi en goed die nieuwe iPhone wel niet is… Het 
beïnvloedt onze gedachte, dat roept vervolgens ver-
langens op (gevoel), wauw die zou ik ook wel willen 
hebben; en dat leidt ertoe dat je uiteindelijk het ding 
koopt (gedrag).  
Wil je meer ‘handelen’ zoals Jezus, dan zul je meer 
moeten ‘denken’ zoals Jezus. De bijbel roept daar 
ook telkens toe op. Wordt veranderd (gedrag) door 
de vernieuwing van je denken (gedachten) (Rom. 
12,2). Het begint dus bij anders gaan denken, meer 
gaan denken zoals Jezus. Dat zal invloed hebben op 
je handelen.  



 

3 
 

 

  
Kijken  
Hoe kunnen wij nu onze gedachten meer in lijn bren-
gen met de gedachten van God en Jezus? Dat is een 
belangrijke vraag. Als we daar zicht op krijgen, dan 
komt het met ons gedrag uiteindelijke ook wel goed. 
De sleutel ligt in wat we lezen in 2 Kor. 3:18. Daar 
zegt Paulus: ‘wij allen nu, die met onbedekt gezicht 
de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aan-
schouwen, worden van gedaante veranderd naar 
hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zo-
als dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt.’ 
Anders gezegd: als wij gaan kijken naar Jezus, als we 
zijn heerlijkheid in ons opnemen, dan zullen we meer 
op Jezus gaan lijken.  
We zijn vaak geneigd om te beginnen bij ons gedrag. 
Toch maar weer eens trouwer naar de kerk, meer Bij-
bellezen, minder roddelen, meer bidden. Op zich zijn 
dat prachtige zaken, maar ze luiden geen geestelijke 
verandering in. Geestelijke verandering begint in ons 
denken, dat wij anders gaan denken. En centraal in 
dat denken moet staan: de schoonheid van Jezus als 
bron van verandering. Als je daar mee bezig bent in 
je denken, dan zal dat niet zonder verandering blij-
ven.  
  
Op Hem gericht 
De uitdaging is om steeds zgn. Jezus momentjes te 
hebben gedurende de dag. Momenten waar je je 
even op Hem richt. Door zachtjes te zeggen: Jezus 
wat bent U groot. Heer, U bent mijn goede Herder; 
Heer U bent het Licht van de wereld, beschijn mij. 
Maar ook in heel concrete situaties kun je je richten 
op Jezus. Heer, ik zie op tegen dit gesprek. Ik heb er 
geen zin in. Ik heb een hekel aan deze collega, (je 
mag natuurlijk geen hekel hebben aan iemand, maar 
we hebben het soms gewoon wel...). Kortom, je voelt 
weerstand. Neem dan even de tijd met Jezus. Ik ga 
met iemand spreken, ik heb er geen zin in, ik hou niet 
van hem. Heer Jezus, U bent liefdevol, U hebt mij on-
voorwaardelijk lief. Help mij om ook die ander lief te 
hebben.’ Dat zal je positief beïnvloeden, zodat je het 
gesprek liefdevol in kunt gaan. 
  
Mediteer dus regelmatig over de namen van Jezus, 
Zijn karaktereigenschappen (deugden), zijn daden, 

zijn woorden! Zie in Hem zijn schoonheid en schitte-
rende uitstraling. Langs deze weg zullen je gedachten 
gevuld worden met zijn heerlijkheid. 
  
Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minuten, 

geef de mogelijkheid dat ieder kring lid kan de-
len wat er voor hem/haar uitsprong in de lezin-
gen en toelichting. 

2. Hoe zou je zelf het verschil omschrijven tussen hoe 
de bijbel spreekt over ‘liefde’ en hoe we in onze 
cultuur ‘liefde’ definiëren?  

3. “Liefde zonder waarheid is enkel sentiment. Het 
ondersteunt en bevestigt je, maar het houdt ons 
in een staat van ontkenning over onze gebreken. 
Waarheid zonder liefde is hard, het geeft ons in-
formatie maar op zo’n manier dat we het niet 
echt tot ons kunnen nemen”, aldus Tim Keller. 
Hoe zie je Jezus communiceren? En wat zou je 
van Hem kunnen leren?  

4. De uitdaging is om te denken zoals Jezus denkt 
(voordat we kunnen doen wat Jezus deed). Hoe 
kan jij je gedachten meer laten beïnvloeden 
door Jezus? En hoe kan je dat praktisch maken  
iedere dag? 

  
Bidden en Danken 
 Dank de Vader voor zijn grote zelfopofferende 

liefde 
 Dank Jezus voor zijn schoonheid en heerlijkheid 
 Bidt dat de Geest je helpt ‘veranderd te worden in 

je denken’, dat Hij je iedere dag wil inspireren. 
 Bidt dat je meer en meer gedurende de dag mo-

menten vindt, om even naar Jezus te kijken. 
  
Praktijk 
Laat deze week je telefoonalarm op 3 momenten van 
de dag afgaan. Neem dan een minuut of twee (langer 
mag natuurlijk) en, om even je gedachten te richten 
op Jezus. Suggestie: 

1. Sluit je ogen en wordt stil 
2. Na een korte stilte, richt je op Jezus 
3. Spreek een paar korte zinnetjes uit van bijv. 

het ‘Jezusgebed’ (bijlage 1) of bidt het 
‘gebed van drie-eenheid (bijlage 2) 

  


